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Maandag 19 mei 2025: 
Op maandag 19 mei j.l. vertrokken wij met 64 personen in een zgn. dubbeldekker bus met als 
vakantiebestemming Assen in Drenthe. Onze vaste chauffeur Hans is helaas gestopt, maar heeft een 
waardige vervanger in de persoon Jasper Braat. Naar mijn idee een prima behendige chauffeur, 
zeker voor zijn leeftijd, maar kan in de communicatie nog wel enige groei gebruiken. Wij waren de 
laatste jaren daarin ook super verwend.  
Na bijna 4 uren rijden zijn we, met een zeer droge keel, bij het gevangenismuseum Veenhuizen 
aangekomen. Een gids stond ons op te wachten om ons rond te leiden, in de bus, en ons over het 
wel en wee van Veenhuizen te vertellen. Ontroerende verhalen over jeugdgevangenen, beperkte 
ruimtes. De zwaarste criminelen moesten hier hun opgelegde straf uit zitten. Momenteel worden die 
in Vught ondergebracht.  
Na een rondrit door de plaats Veenhuizen van ongeveer een uur, het was inmiddels half 2 geworden, 
werd ons een kleine lunch aangeboden. Na bijna 5 uren  waren de meeste van ons daar wel aan toe. 
Na dit bezoek zijn we naar ons Hotel De Bonte Wever gereden. Daar aangekomen werd ons een 
mapje aangereikt met inhoud zoals kamernummer, 2 keycards en een polsbandje als herkenning bij 
welke groep. Nadat we op onze zeer ruime vrij luxe kamer onze koffer hadden uitgepakt en na even 
opfrissen, zijn wij het kolossale hotel gaan verkennen. Een gigantisch groot restaurant met een 
variant aan zeer smakelijke gerechten, werkelijk voor ieder wat wils, echt uit de kunst.  
Het leuke was dat er iedere avond entertainment aanwezig was met de beste muzikanten zoals Juan 
Richard en zijn schoonvader. Hierop kon gretig gedanst worden onder het genot van een hapje en 
een drankje, echt een feestje, toch ?  
 
Dinsdag 20 mei 2025: 
Op dinsdag 20 mei stond rondvaart Nationaal Park Lauwerszee, z’n 10.000 ha. groot, op de agenda. 
Met een historische boot uit 1928 “Vlinderbalg” genaamd hebben wij 2 uurtjes gevaren met een 
leuke uitleg over de ontwikkeling door mensenhanden en de natuur. Zo zijn zandbanken zoals “rode 
plaat” en “rugrust” ontstaan.  
Ook zat in de planning een bezoek aan het gloednieuwe zeehondencentrum Lauwersoog. 
Architectonisch gezien een prachtig gebouw met een fantastische uitstraling, leuk opgezet met 
zwemmende zeehondjes achter een glazen wand, die naar je zwaaien en kushandjes geven op 
commando. Van de opvang en verzorging van zeehondjes heb ik jammer genoeg weinig  
meegekregen.  
Na een kopje koffie/thee zijn we weer naar ons hotel gereden waar een heerlijk diner op ons stond 
te wachten.  
 
Woensdag 21 mei 2025: 
Woensdag 21 mei de grens over naar Papenburg Duitsland naar de grootste scheepsbouwer van de 
wereld nl. cruiseschepen bij Meyer Werft. Goede morgen wat een groot, machtig en proper bedrijf 
zeg. Dhr. Ton van Espen, die de rondleiding verzorgde, was een zeer boeiende bekwame verteller. 
Wij bouwen hier de grootste schepen ter wereld van 350 mtr. lengte  en 56 mtr. breedte, echte 
oceaanvaarders, machtig om te zien. De bouwtijd bedraagt 3 tot 5 jaren. Er werken hier ongeveer 
3000 werknemers. Wat een prachtig bedrijf dat een zeer goede indruk op ons achter liet, dus een 
zeer geslaagd uitstapje.  
Daarna hebben we nog een rondrit gemaakt door het zeer uitgestrekte Papenburg, zeer 
bezienswaardig. Na de terugreis stond ons weer een geweldig diner te wachten.  
 
Donderdag 22 mei 2025: 
Vandaag een uitstapje naar het Theemuseum in Houwerzijl en daarna een rondleiding door het 
centrum van de stad Groningen. Na het ontbijt, stond inmiddels bij ons bekend, voor de derde dag, 



de papieren zak om ons lunchpakket samen te stellen + 1 flesje water. 3 Dagen waren wij 
aangewezen op onze lunchlocatie, de dubbeldekker, geen koffie/thee aanwezig erg onhandig, 
behoudens een armzalig flesje koud water, punt. Een minder prettige ervaring voor ons allen! 
 
Jasper had vandaag voor een toeristische route gekozen, over landwegen en diverse boerderijen om 
zo te genieten van het uitgestrekte boerenland van Groningen. Door zijn grote stuurkunst zijn wij bij 
het Theemuseum aangekomen en werden wij hier ontvangen met een kopje koffie/thee en een plak 
heerlijke theecake wat ons goed liet smaken. Een film die alles liet zien over het verbouwen van 
theeplantages, het plukken van blaadjes, drogen en fermenteren om zodoende tot een goed 
eindproduct te komen. Wat mij opviel is dat in die landen de werknemers allemaal vrouwen waren, 
mijn conclusie, geen vrouwen geen thee.  
Na dit bezoek zijn wij doorgereden naar het centrum van de stad Groningen, dat bekend is van hun 
Martinitoren (96 mtr. hoog), grote markt en de vele lieve hofjes en tuinen. Door onze grote groep 
werden wij in 3 groepen verdeeld, ieder onder een stadsgids. Wij kwamen onder leiding van Dhr. 
Kasemier die op een prettige manier en zeer goed verstaanbaar kon vertellen. Groningen heeft 
240.000 inwoners waarvan 75.000 studenten en staat ook bekend als fietsstad. De binnenstad is rijk 
aan oude panden met prachtige monumentale gevels. Ook het bezoek aan de Princentuin was 
indrukwekkend met een rosarium van 52 verschillende soorten rozen.  
Van hieruit zijn we terug gelopen richting Stadsschouwburg waar de bus ons weer op stond te 
wachten om ons weer terug naar ons hotel te brengen.  
 
Vrijdag 23 mei 2025: 
Na een goede nachtrust hebben we onze koffer weer ingepakt voor de terugreis. Na het ontbijt 
uitgecheckt en de keycards ingeleverd te hebben, konden we vertrekken naar Erlebnispark 
Emsflower in Duitsland. Daar aangekomen werden we getrakteerd op een kleine lunch met 
koffie/thee en belegde broodjes. Maar wat een prachtig bedrijf, met een tropische binnentuin, 
vlindertuin en een XXL tuincentrum. Emsflower is de grootste kwekerij van Europa, waar 200 vaste 
krachten werken en 250 seizoenwerkers. We hebben een uitgebreide inkijk gekregen in het 
gerobotiseerde bedrijf, waar elke robot 1200 handelingen p/u maakt. Een super modern bedrijf met 
een Nederlands tintje. Ook hier hebben we een rondrit gehad over het gigantische bedrijventerrein, 
machtig mooi om te zien.  
 
Vandaar zijn we richting huiswaarts gereden waar we dan ook om kwart voor zeven arriveerden en 
ons een afscheidsdiner stond te wachten bij restaurant/cafe Marktzicht in Prinsenbeek, wat als 
gewoonlijk voortreffelijk verzorgd was met dank aan de Fam. Van Dongen.  
Naar mijn idee, over het algemeen een leuke reis, voor sommige wel vermoeiend, maar zo ik links 
en rechts hoor toch een geslaagd reisje waar we met plezier op kunnen terug zien. 
 
Groetend Christ van Boxel. 

 
 


